
Rivieren van levend water zullen komen uit het hart van 
wie in Hem gelooft.  (Joh 7:37-39)

Dat was de belofte die Jezus deed op de hoogtepunt van het feest vlak voor Zijn lijden 
en sterven. De Heilige geest was er toen nog niet. NA de hemelvaart van Jezus zei hij 
tegen de discipelen, dat zij moesten wachten totdat zij bekleed zouden worden met de 
Heilige Geest. 

Wij hebben de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren dagelijks gebeden met 
ongeveer 20 – 30  mensen uit Noord Nederland. We hebben gebeden voor de mensen
in onze woonplaatsen n.a.v. van Jer. 29:7 ‘Bid tot de HEER voor de dorp/stad 
waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei (shalom), want de bloei 
van de stad is ook jullie bloei’.

Het wordt Pinksteren 2020; ons gebed is dat rivieren van levend water gaan 
ontspringen in duizenden harten. 

Hierbij een korte video, die we in het kader van Pinksterfeest 316 hebben opgenomen. 

hƩps://www.youtube.com/watch?v=LAHJBmzTRls&t=0s

Op deze wijze willen we onze betrokkenheid laten zien op de veelkleurige kerk van 
Jezus Christus .

Gods onmisbare zegen en Zijn vrede toegewenst in deze bijzondere tijd.

Namens Pinksterfeest 316, met hartelijke groet

Willem Jongsma


